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VOORWOORD

Beste bewoners, familie, mantelzorgers, zorgtoppers, …

Wat zijn we blij dat die lastige grijzige winter stilaan voorbij is en het voorjaar
lonkt.
Wie de schrale noordoostenwind al durfde trotseren heeft hier en daar vast al pril
ontluikende blaadjes gezien, de paaslelies staan anderhalve duim hoog en de
dagen lengen zichtbaar…

Als je dit nummer doorbladert, lijkt het wel of we de hele winter gefeest hebben:
van Sinterklaas, tot Kerst en Nieuwjaar, van Drie Koningen tot Lichtmis en
Carnaval. We hielden het warm binnen met veel gezelligheid. En toch was de
voorbije periode in ons woonzorghuis niet alleen een periode van feesten, maar
ook een periode van rouwen om uitzonderlijk veel bewoners die kwamen te
sterven. We gedenken hen dan ook in dit nummer.
En nu na Carnaval is er de Vastenperiode, een periode van soberheid en inkeer.
Schijnbaar iets van alle tijden en vandaag veel minder expliciet dan pakweg 50
jaar geleden. Nu hebben nogal wat mensen er al bijna een maand ‘Tournée
Minérale’ op zitten. Net zoals een maand geen alcohol drinken, is Vasten, een
tijdlang je onthouden van overmatig gebruik van eten en drinken, ongetwijfeld
ook gezond. Maar de Vastentijd is ook een periode van bezinning en solidariteit
met anderen. Het betekent 'even minderen voor een ander'. Ons pastoraal team
onder leiding van Katrien schreef in dit nummer een mooi artikeltje over de
Vasten.

En dan kijken we uit stilaan uit naar Pasen…
Op Paasmaandag 10 april doen we mee aan Montmarktje, het gezellige artisanale
marktje op het plein in Roborst.
We starten in de voormiddag om 11u met een aperitiefconcertje in onze bar,
gratis aangeboden door ons Contactkoor, ‘Memento‘. Binnekorst volgt een leuk
programma van deze niet te missen Lente-dag!
We nodigen alle bewoners en hun familie uit om aan deze dag te participeren.
Dat kan in de voormiddag, maar ook in de namiddag. Samen met de familie
genieten van deze lokale marktsfeer. Iets eten en drinken, inspiratie opdoen bij
lokale creatieve stands en een leuk optreden meepikken. Deze nieuwe lente-
activiteit wordt samen met onze Vriendenkring vast een niet te missen event.
We willen maximaal al onze bewoners die het wensen het Montmarktje laten
bezoeken.
Hierbij dan ook een warme oproep om je als vrijwilliger op te geven bij ons
onthaal, indien je bereid bent om samen met één van onze bewoners
Montmarktje te gaan bezoeken. Zo maken we er voor ons allemaal een prachtige
dag van.
Zorg dat je erbij bent!

Tot binnenkort,
Johan, namens de hele ploeg
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ONDER MEER

IN DEZE EDITIE

Wafelenbak

Kerstviering

De Macekliers
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Hartelijk welkom!

Creyf Daniël

Daniël verwelkomden we op 17/02/2023 op ster. Daniël

is afkomstig uit Gentbrugge, daar had hij samen met

zijn toenmalige echtgenote een winkel voor

dierenvoeding en kruiden. Daarna heeft hij in Brussel

gewerkt bij Belgacom. Hij heeft 2 zonen waarvan één in

Amerika woont. Daniël heeft een gedreven passie voor

vogels en cactussen.

Van Den Meerschaut Eric

Eric verwelkomden we op 25/10/2022 op ster. Eric

heeft gewerkt als elektricien in een bedrijf waar ze

kabels moesten leggen in de grond of over water. In

zijn vrije tijd ging hij gaan paardrijden en soms deed hij

mee aan wedstrijden. Als je Eric ziet zal hij aan het

wandelen zijn op het tweede verdiep.

De Clercq Maria

Maria verwelkomden we op 14/11/2022 op ster.

Maria heeft gewoond in Oudenaarde tot haar 92ste .

Maria heeft graag gezelschap en doet graag mee

aan de activiteiten. Ze heeft 2 dochters. Als job

werkte ze als naaister.

De Pessemier Yvonne

Yvonne verwelkomden we op nieuwe maan op 16/11/

2022. Voordien kwam Yvonne wekelijks naar ons

dagverzorgingscentrum. Yvonne is een goedlachse en

vriendelijke dame. Ze heeft 2 zorgzame dochters.

Yvonne heeft als kind op de boerderij gewoond en

heeft altijd dieren thuis gehad.
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Maes Janienne

Janniene verwelkomden we op 16/12/2022 op zon.

Janniene is een sociale dame, ze heeft dan ook een

paar jaar een café gehad en gewerkt als poetsvrouw.

Ze houdt haar graag bezig met puzzels en

woordenzoekers.

Maes Marie- Jeanne

Marie-Jeanne verwelkomden we op 15/12/2022 op volle

maan. Marie-Jeanne is afkomstig van Schorisse. Ze zeer

goed omringd door haar familie, haar zoon komt

wekelijks op bezoek. Ze is een familiemens. Marie-

Jeanne is niet de grootste babbelaar maar eerder een

stille genieter.

De Groote Agnes

Agnes verwelkomden we op 23/12/2022. Agnes is geboren

en getogen in Hundelgem en haar echtgenoot van

Zottegem. Samen hebben ze 5 kinderen, 7 kleinkinderen en

12 achterkleinkinderen.

Agnes heeft vroeger een kruidenierswinkel gehad en ze

heeft ook nog voor Santens gewerkt. Samen met haar man

kweekte ze kippen en varkens en waren ze heel actief in de

moestuin. Agnes staat open tot een babbel, haar deur staat

altijd open!

Dernicourt Odette

Odette verwelkomden we op 22/11/2023 op zon. Odette is

afkomstig van Vloesberg en haar echtgenoot van Brakel.

Odette werkte graag thuis en André was kleermaker.

Samen hebben ze 3 kinderen, 11 kleinkinderen en 12

achterkleinkinderen. Odette is een vriendelijke dame is

ook wel graag zelfstandig is.
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Van Lathem Laurent

Laurent verwelkomden we op 14/02/2023. Laurent

is geboren Ronse en heeft daar zijn leven

doorgebracht. Hij heeft in een schoenenfabriek

gewerkt en daarna voor de stad Ronse. Kluisbergen

kent hij goed want heeft daar tientallen jaren

gewoond. Laurent is een fiere en trotse

duivenmelker. Duiven zijn zijn grootste passie.

De Henau Mariette

Marietta verwelkomden we op 29/12/2022 op zon.

Marietta woonde in Zottegem voor haar opname in

Huize Roborst. Marietta zit graag op de gang en

wandelt graag.

Use Norbert

Norbert verwelkomden we op 17/01/2023. Norbert

heeft meerdere jaren als chauffeur gewerkt en

daarna heeft hij ook in een aantal fabrieken gewerkt.

Hij is afkomstig van Melle. In zijn vrije tijd was hij een

visser en maakt hij plakboeken.
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Wij namen afscheid van...

Verder van de wereld wegVerder van de wereld weg

Elke dag een beetjeElke dag een beetje

Dichter naar de hemel toeDichter naar de hemel toe

Elke dag een treetjeElke dag een treetje

Toon Hermans

† 22/10/2022

† 05/11/2022

† 06/11/2022

† 07/12/2022

† 15/12/2022

† 18/12/2022

† 18/12/2022

† 18/12/2022

† 23/12/2022

† 28/12/2022

† 28/12/2022

† 28/12/2022

† 06/01/2023

† 17/01/2023

† 24/01/2023

† 26/01/2023

† 31/01/2023

† 05/02/2023

† 16/02/2023

Anseeuw Liliane

Seels Roger

Van der Beken Marcel

D' Hondt Maria

Vekeman Laura

Pauwels Marcel

Van Hulle Angele

Van Den Berghe Margriet

De Rouck Nestor

Duyck Willy

Meihuizen Jacob

Geirnaert Georgetta

Van De Velde Herman

De Vuyst Gustaaf

Leyman Hilda

Durieux Amand
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Wafelenbak

Dag van de smaak
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ontbijtbuffet

Café de maan
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Verjaardagsfeest november

Contactkoor
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Sinterklaasfeest

Kerstviering
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Verjaardagsfeest december

Bezoek leerlingen Baobab
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Optreden De Macekliers
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Contactkoor
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Toneel De Munkgezellen
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Lichtmis: pannenkoekenbak

Geutelingen
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Carnaval

Allerlei
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OP HET
PROGRAMMA

Maart

April

Mei

25/02 tot 5/03 week van de vrijwilliger

7 Gebedsviering

16 Contactkoor

24 Verzoeningsmoment

30 verjaardagsfeest

7 Goede vrijdag, Kruisweg

11 april, Feestviering voor Pasen

20 Contactkoor

24 tot 30 Week van de valpreventie

27 Verjaardagsfeest

9 gebedsviering

12 Mariabezinning

18 contactkoor

25 verjaardagsfeest

30 pinksterviering
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Even stilstaan bij de veertigdagentijd of de vasten…

Al eeuwenlang bereiden christenen zich tijdens de veertigdagentijd voor op

Pasen. Vasten is voor ons een tijd van inkeer en verzoening, van een

hernieuwd engagement voor elkaar en voor de schepping. Een tijd waarin we

Gods rechtvaardigheid mogen ervaren, ze ons opnieuw eigen maken en

samenwerken aan een rechtvaardige samenleving.

Waar ligt de oorsprong van de veertigdagentijd?

De oorsprong komt natuurlijk van de 40 dagen die Jezus in de woestijn

doorbracht in vasten en gebed. Waarom trok Hij veertig dagen de woestijn in

met alleen maar water? De reden is duidelijk: voor Hij begon met zijn

openbare prediking wou Hij zich volledig focussen op God. Hij wou zich

innerlijk afstemmen op God en dus alle afleiding, alle andere ‘stemmen’ tot

zwijgen brengen. Dit was voor Jezus zo belangrijk dat Hij er 40 volle dagen al

het andere voor opzij schoof. Dit vraagt een zeer grote zelfdiscipline die

maar weinigen kunnen opbrengen.

Aswoensdag en Goede Vrijdag

Zoals gezegd herinnert vasten aan het verhaal uit de Bijbel waarin Jezus, na

zijn doop door Johannes de Doper, veertig dagen doorbracht in de woestijn

zonder eten. Tijdens de vastenperiode worden Aswoensdag en Goede Vrijdag

als vastendagen aangeduid. De invulling van deze vastendagen kunnen

christenen op een eigentijdse manier beleven. Als het maar getuigt van

oprechte wil tot verandering en inkeer.

Waarom vasten?

Vasten is een middel om zich te herbronnen, de geest te voeden, beter te

kunnen bidden, helderder de wil van God te kunnen verstaan. Ons lichaam

krijgt normaal gezien meer dan genoeg eten. Daarom is het goed om een tijd

onze lichamelijke honger de mond te snoeren en alle aandacht te geven aan

onze hogere behoeften. Net zoals ons lichaam zich bij het vasten ontdoet

van overtolligheden en afvalstoffen, zo zal ook onze geest zich ontdoen van

slechte gewoontes, kleine verslavingen of afleidingen. Vasten doen we niet

om lichamelijk gewicht kwijt te raken, maar om wat Paulus ‘de oude mens’

noemt, wat te laten vermageren, en ‘de nieuwe mens’ in ‘geestelijk gewicht’ te

laten toenemen. Wie vast zegt in feite: ‘Mijn geest is nog belangrijker. Mijn

lichaam krijgt al méér dan aandacht genoeg’.
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Veertig dagen

Veertig dagen

om intenser te leven,

te genieten van het 'gewone',

stil te staan

bij wat je vanzelfsprekend vindt

en dankbaar te zijn voor alles

wat je 'normaal' noemt.

Veertig dagen,

om nog meer dan anders

blij te zijn om de mensen

die van je houden,

gelukkig te zijn met hen

die je jouw liefste noemt,

die je jouw vrienden noemt

en die je nog niet moet missen.

Veertig dagen,

om misschien nu en dan

wat langzamer te leven

om te herademen

en weer voeling te krijgen

met Zijn diepste droom,

met jouw warmste verlangen.

En kracht vinden

om er weer voor te gaan,

doorheen het stof van je ontgoocheling

en de woestijn van je onmacht,

dwars door alles heen

op weg

met de belofte

van een Lentemorgen.

Mieke Kerckhof
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JARIGEN

Angenon
Jacqueline

24/03

Vande
Casteele
Ivonne
02/03

APRIL

MAART

Minnaert
Marguerite

14/03

Wuytens
Liliane
19/03

Georgette

Stockman

5/04

Raveel
Ronald
14/02

De Vos Paula

3/04

Lucie
Schepens

22/04

Irene Van Den
Berghe

17/04

Gilbert De
Vos

24/04

Trossaert
Lydie
22/02

De Pessemier
Yvonne
14/02

De Meyer

Michel

09/03

Tinneke
Diricx
03/02

FEBRUARI

Van Paemal

Marcella

10/03

Delcroix

Suzanne

30/03

Verstraeten
Agnes
23/02

Picard Luc
15/03

De Meyer

Michel

09/03

De Meyer

Michel

09/03

De Meyer

Michel

09/03
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PERSONEELSNIEUWS

Emiel, zoontje van Simon Glorieux
Joanna, kleindochter Manuele Van Geyt

Wendy HansWendy Hans Zorgkundige

Overlijden...

Geboorte....

nieuwe collega's....

29 november
13 januari

Ghijselinck Marcella, mama van Martine Bourdeaud'hui
Dernaucourt Valère, papa van Karin Dernaucourt

29 januari
19 februari
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Aankondiging

Verdere info kan je vinden via onderstaande link

https://www.facebook.com/HuizeRoborst/?locale=nl_NL

https://m.facebook.com/Montmarktje/?_rdr

Op Paasmaandag 10 april doen we mee aan Montmarktje, het gezellige
artisanale marktje op het plein in Roborst.
We starten in de voormiddag om 11u met een aperitiefconcertje in onze
bar, gratis aangeboden door ons Contactkoor, ‘Memento‘. Binnenkort volgt
een leuk programma van deze niet te missen Lente-dag!
We nodigen alle bewoners en hun familie uit om aan deze dag te
participeren. Dat kan in de voormiddag, maar ook in de namiddag. Samen
met de familie genieten van deze lokale marktsfeer. Iets eten en drinken,
inspiratie opdoen bij lokale creatieve stands en een leuk optreden
meepikken. Deze nieuwe lente-activiteit wordt samen met onze
Vriendenkring vast een niet te missen event.
We willen maximaal al onze bewoners die het wensen het Montmarktje
laten bezoeken.
Hierbij dan ook een warme oproep om je als vrijwilliger op te geven bij ons
onthaal, indien je bereid bent om samen met één van onze bewoners
Montmarktje te gaan bezoeken. Zo maken we er voor ons allemaal een
prachtige dag van.
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PUZZELEN

SUDOKU

HERKEN JE HET LOGO?

WELK WOORD
STAAT HIER?

REBUS
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PUZZELEN

KRUISWOORDRAADSEL

HORIZONTAAL

1 balsport 7 dreun 8 koortsachtig

spreken 10 grondtoon 11 zoon 13

computertaal 15 soort aardappel 16

Japanse gordel 18 en volgende 20

groot hert 22 assistent-econoom (afk.)

23 lijfspreuk 24 borstharnas 25

naaigerei 27 frisdrank 29 voegwoord

30 vaart 32 klein kind 34 gravin van

Holland 36 vlaskam 38 vervoermiddel

40 titel 41 en dergelijke 42 hevig 44

riv. in Duitsland 45 knots.

VERTICAAL

1 muzieksoort 2 tegen 3 Nederlandse

Spoorwegen 4 insect 5 op die manier

6 jaargetijde 9 boom 12 drinkgerei 14

frisdrank 15 deel v.d. hand 17 uitroep

van afkeer 19 op grote afstand 20

muggenlarve 21 tweestrijd 22 pl. in

Zwitserland 25 Europese taal 26

overeenkomst 27 waterdeeltje 28

Amerikaans stinkdier 31 met dank 33

leer v.h. heldendicht 35

universiteitsbode 37 lof bewijzen 39

toespraak 43 rijksuniversiteit 44

voorzetsel.
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OPLOSSINGEN VORIGE EDITIE

Kalender

Lachen is gezond!

Dreamworks

Zorg dat je gezien wordt

Dr Oetker Bovenkleding

Een man zit bij een riviertje en gooit zijn hengel in

het water.

Komt er een politieagent aan en zegt tegen die

man: "Mijnheer, het is hier verboden om te vissen.

" Waarop de man antwoord: "Ik ben niet aan het

vissen agent, ik leer mijn worm hoe die moet

zwemmen!"

Drie mannen zitten in een café. Zegt de eerste

man:”Mijn vrouw is net een Jaguar, zo mooi en

gestroomlijnd.

” Waarop de tweede man zegt:”Mijn vrouw is net

een Volkswagen Golf , zo zuinig en betrouwbaar.

” Zegt de derde man:” Mijn vrouw is net een

brandweerwagen: doe-dit-doe-dat-doe-dit-doe-dat-

doe-dit-die-dat”
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GAETAN VAN HEUVERSWYN

VERZEKERINGSMAKELAAR

Tussenbruggen 1 bus 1
9700 Oudenaarde

gsm: 0476 48 41 12
mail: vanheuverswyn.gaetan@gmail.com
FSMA 35530



Informatief tijdschrift

Een communicatiemiddel tussen de bewoners van WZC Huize Roborst, de

bestuurders, het personeel, de vrijwilligers en iedereen die interesse heeft in

ons woonzorgcentrum.

Contact:
website: www.huizeroborst.be

tel.: 055 49 61 66

mail: info@huizeroborst.be

Sociale Dienst:

socialedienst@huizeroborst.be

Centrum voor Dagverzorging:

dvc@huizeroborst.be

Verantwoordelijke uitgever: Johan Rotsaert

Lay-out en eindredactie: Ann Van Bever


